Blijvend aandenken aan

De Heer

Frans Ooms

echtgenoot van Mevrouw
Emma Schuermans

Geboren te Oostham op 4 augustus 1906
en godvruchtig overleden in het St
Franciscusziekenhuis te Heusden-Zolder
op 3 december 1995, gezalfd met de H.
Olie der Zieken.

Lid van de Bond der Gepensioneerden
en van Ziekenzorg

Pa, voor jou is alle lijden nu voorbij. Je bent van ons
heengegaan na een lange en pijnlijke strijd. Nooit
vragend, nooit klagend, steeds uw pijnen in stilte
dragend.

Uw handen hebben voor ons gewerkt en je hebt ons
steeds in alles gesterkt.

Uw hart heeft voor ons geklopt, uw ogen hebben
ons tot op het laatst gezocht.

Je mondharmonica en je hond zorgden voor de
nodige afwisseling. Rechtvaardigheid kwam bij U
steeds op de eerste plaats. Je was een voorbeeld
voor ons en onze samenleving.

Pa, we danken je

voor onze warme thuis,

voor je gevende en helpende handen,
voor je wijze raad,

voor je bezorgdheid voor ons,

voor alles wat je voor ons hebt gedaan.

We zullen je elke dag missen, maar in ons hart zal je
met ons samen blijven.

Speciale dank aan de dokters en het verplegend
personeel van het St. Franciscusziekenhuis te
Heusden-Zolder, aan de thuisverpleegsters Hilde en
Hilde en aan de huisdokter.

De families Ooms, Schuermans, Teunkens en Ooms
danken U voor uw medeleven en gebed.

Ham, 7 december 1995

Begr. Convents, Beringen-Mijn - Tel. (011) 42 28 32
Drukkerij Jamar, Ham

We hadden jou zo graag
in ons midden.



