Dankbaar aandenken aan

De Heer

Albert Dillen

weduwnaar van Mevrouw
Josefien Sels

Geboren te Oostham op 20 juli 1915

en godvruchtig overleden

in het St. Franciscusziekenhuis

te Heusden-Zolder op 29 augustus 1997,
gezalfd met de H. Olie der Zieken.

Lid van Ziekenzorg

Vader is niet meer.

Hij hield van gerechtigheid,
rechtvaardigheid en liefde.

In de inzet voor de zijnen

vond hij een diepe vreugde.

In zijn verlangen naar eerlijkheid

gaf hij aan God de ereplaats in zijn leven.
Wij zijn en blijven dankbaar

om deze rechtlijnigheid van vader.

Heer God,

laat de liefde van vader nu totale liefde worden
tegenover U, tegenover elke mens

en speciaal tegenover ons, zijn geliefden.
Help ons, Heer,

om naar best vermogen zijn levensstijl

na te volgen.

Met dank aan de huisdokter, de directie
en het verplegend personeel van het RV.T. St. Anna
te Beringen.

De tamilies Dillen, Sels, Theunis en Serneels
danken U voor uw medeleven en gebed.

Ham, 3 september 1997
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