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Gedenk in Uw gebed en H. Misoffer de
ziel van zaliger

MEVROUW

Berthelia Gerardina

DELARUELLE
Weduwe van Louis Noels

geboren te Kwaadmechelen, op 17 maart 1900
en schielijk overleden, op 9 februari 1964.

De mens weet zijn einde niet, maar wordt door
de dood verrast gelijk het gras der aarde plots
weggemaaid wordt.

Doch, die goed geleefd heeft, kan niet slecht
sterven,

Haar heengaan brengt droefheid in ons hart. Zij
was zo'n echte goede moeder. Zij beminde het
stil en werkzaam leven. Laten we God danken, die
haar ons geschonken heeft, maar we zegenen ook
Zijn hand die haar ons ontnam,

Heer, in onze diepe droefheid werpen we ons

voor Uw voeten neer, sterk ons in onze smart. Wij
nemen onze toevlucht tot U,

Beminde kinderen en familieleden, weent niet
als zij die geen hoop meer hebben. Ik leef in de
hemel met het koor der engelen bij Hem, die ik op
aarde bemind heb. Nu bezit ik wat ik hoopte te
verkrijgen.

Vergeet mij niet in Uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U.

Van harte danken wij U

voor Uw gebeden

en Uw blijken van deelneming
in onze rouw.

De Familién Delaruelle,
Noels, Geskens en
Winderickx.

Drukkerij Jamar, Oostham




