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TOT VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW
MARIA DAMMEN
echtgenote van Mijnheer
Lespoix Victor

Geboren te Balen op 17 oktober 1906

en Godvruchtig overleden in de Sint-

Barbara - Klinieck te Beringen-Mijn op
15 mei 1974.

Voorzien van de H. Sacramenten der
Stervenden.

Moeder heeft ons verlaten. Zonder vaar-
wel te kunnen zeggen. Onverwacht maar
niet onvoorbereid.
Wij weten Heer, dat Gij ons leven leidt
Doorheen de barre branding van de tijd
En dat Gij in de volheid van uw gaven
De weg bereidt naar Uw zaal’ge Haven.
Moeder is als een fiere vrouw door het
leven gegaan aan de zijde van haar man
en zorgend voor haar kinderen, bekom-
merd om hun toekomst. Wij gedenken
haar dankbaar voor wat ze ons schonk.
Zij was een gelukkige vrouw. Zelfs toen
de beproeving kwam, bleef zij opgewekt
en tevreden, want haar man en kinderen
hebben haar op de handen gedragen.

Wij vertrouwen erop dat zij op de wenk
van de Meester gerust kan zeggen «Heer,
ik ben bereid», en dat zij nu voor altijd
voortleeft bij de Heer. Wij danken God
om het vele schone en goede dat van
haar is uitgegaan.

Victor, mijn goede man, samen hebben
we zoveel lief en leed gedragen. lk dank
u oprecht voor het gelukkig huwelijks-
leven, zoveel jaren gevuld met liefde en
steun voor elkaar.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, dank
voor uw liefdevolle zorgen en genegen-
heid. Ik was altijd zo fier over u. Blijft
in liefde verenigd en zorg goed voor
vader.
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danken U om de blijken van
medevoelen.
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