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Als herinnering aan

Aurel D'Haeze

geboren op 9 juli 1922
en overleden op 1 mei 1984

Echtgenoot van Mevrouw
INGE LEHNERT

Dank,
Voor 39 jaar levensgezelschap,
in lief en leed, aan mijn trouwe,
liefhebbende echtgenoot.
Je was mijn steun en toeverlaat.
Je vrouw

Vader,

Dank voor het leven en Uw naam,
dank voor onze opvoeding,

onze gewetensvolle begeleiding.

Dank voor Je liefde en medeleven
in de gezinnen van Je zoon en dochter,
Je schoonzoon, schoondochter en kleinkinderen.

Dank voor Uw vriendelijkheid en gedienstigheid
die U vele vrienden maakte.

Bruisend van vitaliteit, steeds rusteloos bezig
met nieuwe plannen en initiatieven,

zette Jij Je in zonder ooit uw plannen te
doseren.

Na een lange, zware operatie bleek de natuur
na drie dagen toch sterker en riep God U tot
zich.

Rust nu maar uit, Je strijd is gestreden,
Je hebt het ontzettend moedig gedaan.

Wij beloven
Uw taak ten overstaan van moeder met in-
dachtzaamheid van Uw sterkte te zullen over-
nemen,
Uw toonbeeld van eerlijkheid, inzet en wils-
kracht zal in ons verderleven.

Je zoon en dochter

Bompa,
We zullen Je missen.
Je vijf kleinkinderen

Begr. Heselmans-Thomas, ‘Tessenderlo
Drukkerij Jamar, Ham



