1.

De tijd om God te zoeken is het leven,
de tijd om Hem te vinden is de dood,
de tijd om God te bezitten is de eeu-
wigheid.

Dit weze 'n blijvend aandenken aan
en ’'n uitnodiging tot gebed voor
DE HEER

Willem, Gerard COOLS
weduwnaar van
Mevrouw Emma CLOOSTERMANS

Geboren te Oostham op 25 september
1898 en godvruchtig overleden in de
St. - Annakliniek te Beringen op 29 no-
vember 1979, voorzien van de laatste
H. Sakramenten.

De dierbare overledene was een gosd
mens, minzaam in zijn omgang, op-
recht van gemoed en rechtvaardig
jegens allen. Aan eenieder bood hij
zijn hartelijke vriendschap en wijze
raad.

Allen die hem kenden spreken dan ook
niets anders dan lof over hem. Om de-
ze rechtschapenheid en trouw zal de
Heer hem belonen en hem opnemen in
de hemelse vreugde.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, ik
dank u voor uw genegenheid, bezorgd-
heid en troost. Vaart wel.

Beminde bloedverwanten en vrienden,
weest mij indachtig in uwe gebeden.

De families COOLS, HAEVEN, CLOOS-
TERMANS en VAN EYNDE danken U
oprecht voor de vele blijken van mee-
leven die ze mochten ontvangen.

Begr. Heselmans - Thomas, Tessenderlo
Drukk. Lespoix Alf., Ham



