Vroom aandenken aan

DE HEER

Jules Collin

weduwnaar van wijlen Mevrouw
DELPHINA ZAENEN

Geboren te Schaffen, op 25 januari 1890 en
godvruchtig overleden te Oostham, op 20 decem-
ber 1978, gesterkt door het Sakrament der
Zieken.

Barmhartige Vader,
Met oprechte gevoelens van dankbaarheid
jegens vader,
voor alles wat hij
in liefdevolle toewijding
voor ons deed,
voor ons betekende,
willen wij ook U bedanken
voor de vreugdevolle zekerheid
die Gij ons schenkt
in Christus-Jezus onze Heer
dat Vader
thans meer dan ooit
geborgen is in Uw Vaderlijke liefde.
Schenkt Hem, Heer,
het eeuwig leven
en geef aan ons
de kracht en de moed
om trouw te zijn
aan het getuigenis
van christelijk geloof
en onbaatzuchtige liefde
waarvan gans zijn leven vervuld was.
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Voor Uw gebed en medevoelen danken U de
families COLLIN, ZAENEN, HUYSKENS en
SCHUERMANS.
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