Blijvende herinnering aan

Mevrouw m*‘jw‘*‘
Maria (Marieke) CLAES

weduwe van de heer Gerard GILS (t1972)

Lid van Ziekenzorg, K.V.L.V. en de Bond der Gepensioneerden

Geboren in Balen op 13 juli 1924 en zachtjes bij haar thuis ingeslapen
op 15 april 2011.

Op deze aarde heeft alles zijn uur.

Er is een tijd om voluit te leven en een tijd van ouder worden.

Een tijd om op te bouwen en een tijd om af te breken.

Een tijd om te huilen en een tijd om te lachen.

Een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen.

Een tijd om herinneringen te verzamelen en een tijd om te vergeten.
Een tijd om te omhelzen en een tijd om los te laten.

Een tijd om elkaar te zoeken en een tijd om elkaar te verliezen.

Een tijd om zomaar aan elkaar gegeven te zijn.

Een tijd dat we elkaar niet meer kunnen vasthouden.

uit het boek Prediker

Dank aan haar huisarts, het Wit-Gele Kruis
en in het bijzonder aan het palliatieve team.

De familie dankt u voor uw medeleven en gebed.
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