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TOT TROOSTEND AANDENKEN AAN

Johan Celen

zoontje van
Alfons en Anny Cox

geboren te Beringen-Mijn, op 8 januari
1966 en, na het H, Vormsel ontvangen te
hebben, ten hemel geroepen, op 29
augustus 1969.

Een engeltje meer,

Is bij de Heer

Voor zijn troon getreden
En zingt zijn lof

Met ’t hemelhof

In Sions zalig Eden.

Troost u dan ras,

Gij die zo pas

Die engel zaagt verdwijnen.
Uw kind bidt nu

De Heer voor U

In ’t koor der Cherubijnen.
Het lieve kind

Zo zeer bemind

Het wordt u weergegeven.
Dra vindt ge ’t weer,

Na leed en zeer,

In ’t ander, beter leven!
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