Dankbaar aandenken aan

De Heer

Alfons Boons

echtgenoot van Mevrouw
Jeanne Dillen

Geboren te Kwaadmechelen op 2 januari
1929 en godvruchtig overleden in het
H. Hartziekenhuis te Mol op 15 juni 1998,
gezalfd met de H. Olie der Zieken.

Lid van de Bond der Gepensioneerden
en van Ziekenzorg

Nooit vragend, nooit klagend

zijn pijnen in stilte dragend,

zijn handen hebben voor ons gewerkt,

zijn hart heeft voor ons geklopt,

zijn ogen hebben ons voor het laatst gezocht.

Dank je, voor al het mooie
en al de fijne momenten.

Dank aan de huisdokter.

De families Boons, Dillen, Mondelaers,
Vandecraen en Reymen danken u
voor uw medeleven en gebed.

Ham, 20 juni 1998
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