Jezus! Maria! Jozef!

Bid voor de zielerust van zaliger

MIJNHEER

Remy BLOMMEN

Gepensioneerde Mijnwerker
Echtgenoot van Mevrouw Rosalia Cools

Geboren te Qostham, op 27 november 1901 en aldaar
lotseli den op 26 d ber 1959.

De rechtvaardige zal in vrede rusten, ook al sterft hij
een onvoorziene dood. Wijsh. V; 7

Rechtvaardig is onze droefheid en piinlijk de slag die
ons heeft getroffen. Degene die wij licfhadden is ons
ontnomen... Nu dat hij uit ons midden is weggerukt,
waarderen wij des te beter hoezeer hij onze achting ver-
diende.

Teergeliefde Echtgenote, God heeft ons beproefd en
gelouterd door het lijden gelijk het goud in de smeltoven.
Hij heeft mij als offer verkozen. Buig het hoofd en aan-
vaard de beproeving zoals ik. Zij zal U tot zaligheid
strekken.

Dierbare Kinderen. Uw vader verlaat voor altijd dit
tranendal. Blijft verenigd door de liefde. Weest een ware
steun voor moeder en omringt haar steeds met dezelfde
goede zorgen als voorheen. Van uit de Hemel zal ik over
U allen blijven waken. Zo blijven we door de liefde
verenigd.

Lieve Bloedverwanten en gij allen die mij dierbaar
waart. ik ga heen, maar mij. liefde voor U sterft niet
Troost U in de zoete hoop van het weerzien en van
het ecuwig gelukkig samenzijn. Vaartwel.

Mijn Jezus Barmhartigheid.

Diep gevoelig aan Uw blijk van ge-
negenheid, danken wij U van harte voor Uw
gebeden en deelneming.

De Familién

BLOMMEN, COOLS, JANSEN en JORIS.

Drukkerij JAMAR Oostham




