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Bid voor de ziel van zaliger

MEVROUW

EMMA BIELEN
echtgenote van de Heer Leonard AERTS
Lid van de Familiebond
Geboren te Zonhoven, op 1 september 1909
en godvruchtig overleden te Oostham, op

25 november 1974, voorzien van de laatste
H. Sakramenten.

Niemand van ons kan het kluwen van draden
waaruit men een mensenleven weeft ont-
warren. Een leven is een dooreenstrengeling
van vreugden, zorgen, gelukkig zijn en kom-
mer hebben.

En ook dat einde is een voor ons zo on-
begrijpelijk iets. Dat einde, laat soms, in
pijnlijk lijden, zo eindeloos op zich wachten
en soms is dat einde zo verrassend, zo on-
vatbaar snel, een zo eenvoudig gebeuren,
dat we tijd nodig hebben om te begrijpen,
te beseffen, te beleven hoe mateloos de
leegte is die dat heengaan liet.

Nochtans Emma, uw heengaan was zoals uw
leven : rustig, eenvoudig, afgerond. Emma
had de zeldzame gave om de dingen en de
problemen, na aarzelend denken, juist te

schatten en nuchter en menselijk op te los-
sen. Zo benaderde ze haar huishouden, zo
menselijk eenvoudig bediende ze jarenlang
haar klanten, zo was ze bekend bij al haar
kennissen en geburen : een cenvoudige, een
rustige, een brave vrouw.

Lieve Leonard, lieve kinderen en vooral mijn
liefste kleinkinderen, ik heb zo dikwijis ge-
droomd om nog lang uw vreugden te delen,
vooral om nog lang, als echtgenote en
moeder, met uw zorgen mee te leven. Maar
ondanks dit plotse gebeuren was, lieve Leo-
nard en kinderen, mijn leven toch echt
mooi. Al kwam mijn einde ook verrassend
en snel, toch was mijn leven af. |k weet u
allen behouden, en ik weet Leonard, dat
onze kinderen mij in liefde bij u zullen
vervangen.

Gelukkig geloven wij, en daarom weten wij
dat deze scheiding maar tijdelijk is. Ik
wacht rustig en geduldig, zo lijk ik altijd
was, op u in de oneindigheid van geluk en
liefde, bij de oneindigheid van God =zelf.

Voor de blijken van deelneming danken U
de families BIELEN, AERTS, MEUS en
SCHAEKEN.
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