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Om in Gods liefde te worden opgenomen
is van ons heengegaan

DE HEER

Jozef BALLET

echtgenoot van

Bertha OEYEN

Geboren te St. Lambrechts-Herk, op 17 febru-
ari 1940 en godvruchtig overleden in het St.
Elisabethziekenhuis te Geel, op 16 oktober
1986, gesterkt door de laatste Sakramenten.

In de herfst vallen de bladeren
stil
in de eeuwigheid.

Niemand weet beter dan jij
hoe het voelt

to vallen

ondanks de warme adem
van je naasten

Toch langzaam te vallen
ondanks je levende liefde
voor ons en allen

Zo moeizaam te vallen
zonder woord of gebaar
zonder woede of opstand

Zo stilaan te verdwalen in
het einde van je herfst
om dan eindelijk te raken
je z6 geliefde aarde

Die je nu laat rusten
naast de al jaren gegroeide boom
van onze liefde met jou.

Een boom die elke lente
zal bloeien

vol bloemen

en herinnering

aan jou

Die nu slaapt
in de armen

van God.
Paul Jannes

Jozef Ballet

Voor uw genegenheid en uw gebed samen met
ons, danken wij u oprecht.

De Families BALLET, OEYEN, NICKMANS en
VANDEZANDE.

* 17 tebruari 1940
+ 16 oktober 1986
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