,God is Liefde” (Jo. 4. 8) Schenk haar, goede Vader,
het eeuwig leven

T en geef aan ons

GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL VAN de kracht en de moed
om trouw te zijn
aan het getuigenis

MARIA IDA AERTS 20 oasetiige llads

waarvan gans haar leven vervuld was.

MEVROUW

weduwe van de Heer Leo Evers

Lid van de Bond van het H. Hart en van
verschillende godvruchtige genootschappen

Geboren te Opgrimbie, op 26 april 1878 en, ge-
sterkt door de Sakramenten der Zieken tot het
Vaderhuis, geroepen te Oostham, op het Feest
van O. L. Vrouw Geboorte, 8 september 1966.

Goede Vader,

Met oprechte gevoelens van dankbaarheid

jegens Moeder

voor alles wat zij —_——

in liefdevolle toewijding

voor ons deed,

voor ons betekende,

willen wij ook U bedanken

voor de vreugdevolle zekerheid Voor Uw gebed en medevoelen danken U
die Gij ons schenkt

in Christus-Jezus onze Heer

dat Moeder,

thans meer dan ooit,

geborgen is in Uw Vaderlijke liefde.
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