Als je door verdriet wordt gedragen,

't waarom aan niemand kunt vragen

dan is het goed dat je zoveel vrienden ziet
al vinden zij ook de juiste woorden niet.

Wij melden U het overlijden van

DE HEER PAUL DREESEN
echtgenoot van wijlen mevrouw Antoinette COLSON (11990)

Rustend Onderwijzer
Lid van de Duivenbond «De Meeuw» Lanklaar

Hij werd geboren te Lanklaar op 28 juni 1923 en is in de Heer overleden in Z.O.L.
Campus St.-Jan te Genk op 24 februari 1997, voorzien van de genademiddelen
van de H.Kerk.

Dit melden U :

Freddy en Herlinde VANDERHEYDEN-DREESEN
Eddy en Veerle BECKERS-DREESEN
Luk en Lieve DREESEN-tlvo WARSON-KNEVELS
zijn kinderen.
Karen en Ine VANDERHEYDEN

Brecht BECKERS
Karen WARSON zijn kleinkinderen.

Jaak en Mia DREESEN-JONGEN, kinderen en kleinkinderen
Hubert en Maria LEENDERS-DREESEN, kinderen en kleinkinderen
Jozef en Mariette DREESEN-JENNEN, kinderen en kleinkinderen

tMartin en tMaria en Gabriélle DREESEN-OPDEKAMP-THEVISSEN
kinderen en kleinkinderen

Alice DREESEN
Jaak en Marie-Louise DIRCKX-COLSON en kind,

zijn broers, zusters, schoonbroers, schoonzusters, neven en nichten.

De families : DREESEN, COLSON, JACOBS en DOUMEN.

De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de teraardebestelling, waartoe U
vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben in de parochiekerk van St.-Martinus
te Dilsen op zaterdag 1 maart 1997 om 10.30 uur.

Bijeenkomst met gelegenheid tot condoleren in het rouwhuis :
Stokkemerbaan 25 3650 Dilsen-Stokkem vanaf 9.30 uur, waarna vertrek per auto's
naar de kerk.

Gebedswake in voornoemde parochiekerk, vrijdagavond om 18.30uur,
waarna begroeting in het rouwhuis.

Rouwadressen : M. Stansstraat 21, 3650 Dilsen-Stokkem
Stokkemerbaan 31, 3650 Dilsen-Stokkem
Hoogbaan 127 A, 3650 Dilsen-Stokkem

Drukkerij Arits, Dilsen



